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Ik kwam tante Nel tegen en ze vroeg me of ik nog wat had voor het familie blad. Nou,stof
genoeg, maar tijd? Ik neem er even de tijd voor. Nou kan ik een heel blad vullen met wat ik
het afgelopen jaar heb meegemaakt,maar ik wil jullie niet gaan vervelen. Dus ga ik proberen
het samen te vatten.

Waar zal ik eens beginnen?! Bij het begin misschien? Hoe ver ga je dan terug? Maart 2007
dan maar. De bom is gevallen op de Brederolaan. Ik had het al een paar keer eerder
geprobeerd te zeggen tegen Remco, maar het valt niet mee om tegen iemand waar je toch 20
jaar lief en leed mee heb gedeeld te zeggen dat mijn kaarsje uit is, al een tijdje. Zwarte dag!
Zeggen dat je niet meer wilt, en dan ook tegen Jordi en Rimke!!!! Ik huil niet gauw,maar ik
heb toen aardig wat tranen vergoten........

En dan 30 April. Koninginnedag. Weer zo een dag. We hadden al wat spulletjes verhuisd naar
de caravan van nicht Anja. [Jan en Anja BEDANKT]. Laatste spulletjes erheen gebracht, de
dag met elkaar nog doorgebracht. En dan de maaltijd met elkaar in de caravan. En daar ging
Remco. Ik was er al zolang mee bezig maar nu is het echt.

Jordi en Rimke zijn de eerste week bij mij. Remco en ik hebben co ouderschap, dat betekent
dat we de kids om beurten hebben. Het is prachtig weer, kids hebben vakantie, en ik heb ook
even vrij genomen. Rimke neemt vriendinnetjes mee. Ze liggen buiten op de steiger, in bikini.
Duiken een keer in het water,en doen zich tegoed aan pelpinda’s. Het lijkt wel
vakantie......?!...... Naast mijn 30 uur bij Rob {van der Geest sport 2000} heb ik er nog 2
werkhuisjes bij gezocht om rond te kunnen komen. Het is veel,maar Remco en ik hebben de
zorg voor de kids goed verdeeld.

En dan komt er een leuke man op mijn pad.....weer een verhaal apart. Een vriendin van mij
ging een huifkartocht doen in Drenthe. Zo overnacht ze 1 nacht op boerencamping “De
Barelshoeve”,in Dwingelo. Daar zijn ook 3 mannen met hun kinderen aan het kamperen. Ze
raken aan de praat,en het blijkt dat 1 van de mannen wel toe is aan een vriendin. Roept mijn
vriendin gelijk dat ze nog wel iemand weet, Suus. Dus zij kreeg gelijk zijn kaartje mee. Week
later kreeg ik het kaartje onder mijn neus. Ja, daaaag ik ga niet bellen hoor. Daar wist zij wel
wat op. Mailtje de deur uit met mijn msn-adres {hip he}. Maar mijn pc deed het nog niet in de
caravan. Na een dag of 10 kon ik op mijn pc, en daar had ik al een mailtje van Pieter ,de man
uit Drenthe. Of ik zin had om te msn-en. En daar zat ik dan. Toen de kids s’avonds in bed
lagen trok ik mijn stoute schoenen aan en ging op de laptop van Rimke. We zaten al een goed
anderhalf uur te kleppen, toen mijn laptop in slaapstand ging. Weet ik veel!! Had inmiddels
zijn O6nummer dus smste dat ik van mijn laptop naar bed moest. Dat duurde niet lang, of hij
belde. En wij zijn nooit uitgepraat geraakt............We zijn beide nogal impulsief,en hebben
er geen gras over laten groeien.

Na 5 maanden caravan konden we in Sjoerd en Miranda’s huis. {ook jullie BEDANKT }.
Daar blijven we nog tot eind Januari, dan krijgen we ons eigen stekkie. Een nieuwe start in het
nieuwe jaar, Want zo een druk jaar hoeft van mij niet weer hoor. Even de rem erop, haha. Ik
ga iets minder werken, want al mijn energie gaat naar mijn gezin en werk. Verder kom ik
nergens aan toe. Pieter heeft ook een zoontje. Kilian van 7. Hij is om het weekend bij ons.
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Jordi en Rimke zijn wisselend bij Remco en bij ons. Pieter werkt voor Lubbers Groente en
Fruit. Zij hebben 23 groentezaken in het noorden van het land, en gelukkig ook 1 iets dichter
in de buurt, Hilversum. Daar is Pieter nu aan de slag om die zaak te laten draaien. Met Remco
gaat het ook goed, hij heeft een leuke vriendin, en Jordi en Rimke kunnen goed opschieten
met beide nieuwkomers. Met Jordi en Rimke gaat het inmiddels ook goed, wij zijn in rustiger
vaarwater gekomen, en dat is ook aan hen te danken.

Jullie zien het was een turbulent jaar, maar we gaan de goede kant weer op. Als je zo een stap
neemt verlies je heel veel, maar je krijgt er ook dingen voor terug. En zoals het spreekwoord
zegt; in moeilijke tijden leert men zijn vrienden kennen; dat is ook bij ons maar weer
gebleken. Maar ik kijk niet achterom,we gaan vooruit. En samen met mijn nieuwe gezin
maken we er wat moois van. En Remco en ik komen er samen goed uit wat de kids betreft.
Rimke geeft straks een feestje voor haar verjaardag en dat doen we gezamenlijk, daar ben ik
best trots op.

Als jullie nog interesse hebben in de boerencamping,hij is van Pieter zijn oom en moeder,dit
is de website www.debarelshoeve.nl en ons nieuwe adres per 1 Februari is

Pieter Barels en Susan vd Meer
Jordi,Rimke en Kilian

Roelofarendsveen
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Groeten Susan van Oom Aad.

Samen

Samenwerken, samenleven,
samenzweren, samen zin-
gen, samen spelen of ge-
woon even samen niks doen.
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